
Heerlijke stranden, 
eindeloze fietspaden, 
talloze terrassen en 

een stad met een 
bijzonder rijk en 

welvarend verleden; 
het arrondissement 

La Rochelle is één van 
de meest veelzijdige 

kampeerbestemmingen 
van Frankrijk.
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La Rochelle, meteen herkenbaar aan 
de drie torens uit de late middel- 
eeuwen bij de oude haven, is dé 
pronkstad van Charente-Maritime. 
Tot de 15de eeuw was dit de groot-
ste Franse haven aan de Atlantische 
kust, nu is het één van de grootste 
toeristische trekpleisters. Wie La Ro-
chelle bezoekt, stapt in een wereld 
van straattheater, marktkooplui en 
muzikanten. Terwijl de toeristische 
rondvaartboten in- en uitvaren, 
stijgt een veelstemmig geroezemoes 
op van een zee aan terrassen. Als 
een spons zuigt de stad de verse 
aanwas van bezoekers op en ver-
spreidt ze over de winkelstraten, 
historische gebouwen, pleinen, 
parken en stranden.

Ook wij laten ons opzuigen. Via de 
chique winkelstraten komen we bij 
het statige plein Fontaine du Pilori, 
waar we bij Café Molière heerlijke 
huisgemaakte sangria drinken. Zelfs 
de achterafstraatjes van La Rochelle 
ademen het rijke nautische verleden 
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die op het eiland gewonnen wordt: 
grof, fijn keukenzout en fleur de sel 
in allerlei smaken. ‘Gooi zelf maar 
geld in de kassa!’ We fietsen langs 
zoutvelden en braamstruiken, waar 
we uitgebreid van plukken voor bij 
het ontbijt.
In het vissersdorp Ars-en-Ré zijn 
veel winkels en restaurantjes. Wij 
strijken neer bij La Tour du Sénéchal, 
een café met een ongedwongen 
sfeer waar je verse producten van 
het eiland kunt kopen. Vanuit Ars-
en-Ré fietsen we naar alle uiteinden 
van het eiland, langs zoutwinnings-
baden en eigenzinnige oesterbars. 
Watertandend parkeren we onze 
fietsen bij Cabane du Boutillon, 
waar we ons tegoed doen aan oes-
ters, garnalen, slakken met brood, 
paté en zoute boter van het eiland.

Cognacparadijs
Surfen doen we bij Le Bois-Plage-
en-Ré, waar je vanaf de parkeer-
plaats bij hoogwater binnen 50 
meter aan zee staat. Hier vinden we 
gematigde golven, prima voor de 
eeuwige beginners die we zijn. We 
maken ook een uitstapje naar het 
cognac-huis Normandin-Mercier, iets 
anders waar de streek om bekend-
staat. De kleinschalige kwaliteitssto-
kerij ligt op tien minuten rijden van 
La Rochelle. Hier krijgen we toegang 
tot het ‘Paradijs’, waar vaten liggen 
van meer dan honderd jaar oud. We 
genieten met kleine teugen van de 
peperdure brandewijn.

We verhuizen naar Châtelaillon-Pla-
ge, 15 kilometer onder La Rochelle, 

van de stad. Zo werden de klinkers 
op straat ooit als ballast meege-
voerd met de talloze zeilschepen die 
hier aankwamen. We dwalen verder 
en komen terecht bij het Musée du 
Nouveau Monde met een stand-
beeld van Toussaint Louverture. Hij 
leidde vanaf 1794 met succes een 
slavenopstand. Deze stad vergaarde, 
naast de handel in wijn en zout, 
enorme rijkdom dankzij de centra-
le rol in de slavenhandel. Daarom 
staan op de straatbordjes met de 
namen van de ‘helden’ ook beschrij-
vingen van de negatieve rol die zij 
speelden in het verleden.

Fleur de sel
Op Île de Ré, het schiereiland voor 
La Rochelle, slaan we ons kampe-
ment op. Camping Le Combe d'leau 
in Ars-en-Ré is niet meer van deze 
tijd, maar ons plekje ligt heerlijk 
verscholen tussen de bomen en pal 
aan het strand. Het is hoogseizoen 
en dus delen we Île de Ré met dui-
zenden andere toeristen. Gelukkig 
fietsen we vanaf de camping zo de 
rust in. Op de fietspaden komen we 
langs stalletjes met zakjes zeezout 

Stap in een 
wereld van 

straattheater, 
marktkooplui en 

muzikanten

Tips
 

Bij Le Soleil Brille pour 
Tout Le Monde, in een 
steegje vlak achter het 

oude overdekte marktge-
bouw, eet je heerlijk een-
voudige home cooking. 

13 Rue des Cloutiers,  
La Rochelle

 
La Yole De Chris, vis en 

schelpdieren op een klein-
schalige manier gevangen, 

gerund door een 3-ster-
renchef. Plage de la Con-

currence, La Rochelle
 

Boek een vissershut in de 
haven van Châtelaillon-
Plage en neem je eigen 

picknick mee. Hier beleef 
je het op- en neergaand 
tij zoals nergens anders. 
La-grande-terrasse.com

 
Maak een zeiltocht van-
uit de oude haven in La 

Rochelle met Kapalouest. 
Catamarans voor 25 pers, 
met verschillende soorten 

zeiltrips op het menu. 
kapalouest.com →
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La Rochelle

Châtelaillon-Plage

Rochefort

Île de Ré

Atlantische kust

1 
AU PORT-PUNAY 

Een groene viersterren 

camping op 300 meter 

van zee, met verwarmd 

zwembad met ligstoelen, 

waterspeeltuin en peu-

terbad. De Nederlandse 

eigenaresse heeft alles 

bijzonder goed op orde. 

Goed sanitair, nette cam-

pingplekken en camping-

winkel met vers (stok)

brood. Saunacomplex 

tegen betaling. Vlak bij 

de camping bevinden 

zich meerdere oesterbars 

en restaurants.

ADRES Allée Bernard 

Moreau, Les Boucholeurs, 

17340 Châtelaillon-Plage

WIFI gratis

TERREIN middelgrote 

camping met 151 staan-

plaatsen

HUREN 37 huuraccom-

modaties

INFO anwbcamping.nl/ 

77153

2
CAMPING LA COMBE À 

L’EAU

Camping ligt op het 

eiland Île de Ré, ligt pal 

aan de kust in het bos. 

Sanitair sterk verouderd, 

maar gaat binnenkort op 

de schop. Open terrein, 

biedt weinig privacy. 

Leuke bar/restaurant met 

activiteiten en live-optre-

dens en zijn er verschil-

lende sportfaciliteiten.

ADRES Route de Radia, 

17590 Ars-en-Ré

WIFI gratis

TERREIN grote camping 

met 350 toeristische 

staanplaatsen

Campings via 
ANWBCAMPING.NL

AFSTAND VANAF UTRECHT  

 947 kilometer

ANWB ONLINE

Inspiratie en praktische (reis)informatie 

op anwb.nl/frankrijk

WEBSITES

i nouvelle-aquitaine-tourisme.com

i nl.france.fr

LEZEN

Leuke gids nodig? Kijk in de  

anwb.nl/webwinkel 

Mét korting voor leden.

INFO anwbcamping.nl/ 

60376

3
HUTTOPIA CHARDONS 

BLEUS

De camping ligt in een 

bos niet ver van zee. 

Openluchtzwembad met 

kleuterbad. Wandel- en 

fietsmogelijkheden in de 

directe omgeving en de 

camping verhuurt fietsen. 

ADRES Route de la Flotte 

17740 Sainte-Marie-

de-Ré

WIFI gratis

TERREIN middelgrote-

camping met 151 staan-

plaatsen

INFO anwbcamping.nl/ 

102980 

KAMPEERKORTING 

ANWB Kampeerkaart 

CKE

INFORMATIE
La Rochelle is een arrondissement van het Franse 

departement Charente-Maritime en bestaat uit de 

stad La Rochelle, het eiland Île de Ré, zo’n 50 kilo-

meter kustlijn en een achterland dat grotendeels 

hoort bij het natuurpark Marais Poitevin. De stad 

La Rochelle ontvangt drie tot vier miljoen toeris-

ten per jaar. Buiten het hoogseizoen is het een 

bruisende stad met zo’n 80.000 inwoners.

 
OVERNACHTEN
Op de meeste campings rond La Rochelle vind je 

leuke huuraccommodaties. Onderweg ernaartoe 

kozen wij voor Sous les étoiles in Souleuvre en 

Bocage, Normandië. Een kleine groene camping, 

met een gezellig restaurantje in een oude boerde-

rij. anwbcamping.nl/69036 Plan je route inclusief 

overnachtingen via anwb.nl/routeplanner

Extra info

INFORMATIE
Korting op  campings?  

Kijk op  
anwb.nl/cke

Verrassend snel 
vliegen we over 
het water, tot een 

onherroepelijke 
crash volgt

waar het dankzij de eindeloze bou-
levard en de kilometerslange stran-
den stukken rustiger is dan op Île de 
Ré. Vanaf restaurant Mirko a Mare 
kijken we onder het genot van een 
pan mosselen met gorgonzolasaus 
uit over de droogvallende vissers- 
haven. De volgende dag staat iets 
heel anders op het menu. Bij Chatel 
Kite School leren we foilen op een 
surfplank met een soort vleugel 
eronder. Foilen is de allernieuwste 
watersportrage. Verrassend snel 
vliegen we over het water, tot een 
onherroepelijke crash volgt. 

Après Waterloo
Vanuit La Rochelle maken we de 
laatste dag ook een boottrip met 
de ‘Inter-Îles’ naar Île d'Aix. Via Fort 
Boyard, waar sinds 1990 het wereld-
beroemde tv-spel wordt opgeno-
men, komen we op het eiland waar 
Napoleon na zijn nederlaag in Wa-

terloo zijn laatste dagen in Frankrijk 
doorbracht. Wij kopen salade bij de 
dorpswinkel en strijken net buiten 
het dorp neer bij het tuinterras van 
Brasserie De L'île D'Aix. Hier schen-
ken ze lokale drankjes en je mag 
zelf een picknick meenemen. Na een 
lange wandeling rond het eiland vol 
dennenbomen en verborgen strand-
jes, keren we terug naar La Rochelle.

Bij het invallen van de schemer zijn 
de imposante torens verlicht, spelen 
virtuoze straatmuzikanten gitaar en 
piano, en zitten toeristen bij sfeer-
verlichting tot laat in de avond op 
straat te dineren. Wij hebben ons 
galgenmaal bij La Yole De Chris, het 
brasseriebroertje van het 3-sterren-
restaurant ernaast. Hier genieten 
we van linguine met kreeft en een 
uitzicht over de baai die dit brui-
sende gebied zoveel rijkdom heeft 
gegeven.
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